
S.M.A.K. is het museum voor actuele kunst. Dit 
betekent dat je hier kunst ziet die belangrijk is 
voor vandaag. Zoals je in het journaal enkel het 
laatste nieuws ziet. Maar wat als het kunstwerk 
ouder is dan jij? Wat zegt het dan nog over 
dingen van nu? Dat ontdek je met deze tocht. 

Wil je meer weten over de kunstwerken? Scan dan de QR 
code aan het begin van de tentoonstelling of lees de Kleine 
Catalogus van de Collectie van S.M.A.K. (te koop in de 
bookshop).



Bedenk een
nieuwe manier om 

naar kunst te kijken. 
Je kan blijven staan 

of neerzitten. Slechts 
1 oog open of allebei 
toe. Ondersteboven 
of al snelwandelend.

Wat werkt het 
beste voor jou?



SALAM ATTA SABRI,
LETTERS FROM BAGHDAD, 2010-2012

In Bagdad is het al erg lang oorlog. Kunst 
maken en je eigen mening zeggen is daar 
gevaarlijk. Daarom tekent Salam Atta Sabri 
in het geheim op het toilet. Met potloden 
en stiften van zijn dochters. 

Maak hier een 
dagboektekening van
jouw bezoek aan S.M.A.K.



GILBERTO ZORIO, SCULTURA PER 
PURIFICARE LE PAROLE, S.D.

De titel van dit kunstwerk betekent 
Beeldhouwwerk om de woorden te 
zuiveren. Alles wat je zegt wordt gefilterd 
door de alcohol in de glazen bol. Zo ga je 
vanzelf ook op een andere manier denken. 

Bedenk nieuwe woorden voor smerige dingen. 
Fluister de nieuwe woorden onder Sculptura
per purificare le parole.



RINEKE DIJKSTRA, BRIGHTON, 
ENGELAND, 21 AUGUSTUS 1992, ED. 
2/6, 1992

Dit is geen foto uit een modemagazine, 
maar een snapshot vanop het strand.  
In de titel lees je waar en wanneer de foto 
genomen werd. Wie het meisje is en hoe 
ze heet kom je niet te weten. Wat zou ze 
denken? Schrijf het in de tekstballon. 

Ga een minuut lang in dezelfde houding staan.
Hoe voelt het als mensen naar je kijken? 



HONORÉ	 Δ’O, DRAAIBOEK VOOR
DE SCHATBEWAARDER, 1996-1997

Alles wat je hier ziet is 1 groot kunstwerk. 
Het lijkt wel een uit de hand gelopen 
knutselnamiddag. Met plastic buizen 
bedenkt Honoré δ’O een hele nieuwe 
wereld. De kunstenaar nodigt jou uit om op 
zoek te gaan naar de grootste schat in het 
kunstwerk. 
 Teken hier de schatkaart om de schat
snel te kunnen vinden. 



LUC TUYMANS,
MWANA KITOKO,
2000

Dit is Koning Boudewijn. Vroeger was 
hij de koning van België. Zou de koning 
vandaag ook nog zo’n pak dragen? Luc 
Tuymans schildert (bijna) altijd een foto na. 
Compleet met de foutjes van de foto. Een 
onscherp beeld of een afgesneden hoofd. 

Maak zelf een nieuwe 
versie. Neem een foto 
met je smartphone en 
speel met de instellingen. 
Scherper of zachter?
Een donkere of juist
heel lichte foto? 


